
De dood
in Kindertaal

Voor die momenten dat woorden tekort
schieten, geef ik je wat houvast.

Ervaar zelf hoe waardevol het is om met
kinderen doodgewoon over de dood te praten.
Je geeft hen de ruimte om te delen wat ze
voelen, denken of hopen – los van jouw eigen
(geloofs)overtuigingen.
Gebruik de kaarten digitaal of print ze uit en
laat je inspireren door de kracht van een
eenvoudig kaartje dat een groot gesprek kan
openen.
Mail of app me gerust als je een vraag hebt
en/of een casus (anoniem) wil bespreken. 
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Als ik me verdrietig voel
Wil ik graag dat anderen …

Me alleen laten, een knuffel
geven, vragen wat er is 

of...



Dood
Waar ben je als je dood bent?

Wat denk jij?

Onder de grond Spook Weg De Lichtwereld



Liefde sterft nooit
Ga rustig zitten, sluit je ogen. Zie in

gedachten de persoon voor je die je mist.
Hoe ziet die eruit, hoe kijkt diegene?

Glimlach naar hem/haar en maak vanuit
jouw hart naar het hart van de andere een

hartsverbinding. Je bent nog altijd
verbonden, via liefde.



Lichaam en ziel
Stel je voor; je lichaam gaat dood. Stopt met
ademen en je hart stopt met kloppen. Maar
je ziel leeft voort, op een andere plek. Hoe

zou je dat vinden?



naar een plek mooi en licht.
Mijn lichaam laat ik hier.

De herinnering aan ons neem ik mee.
De liefde tussen ons bewaar ik fier

in mijn hart, voor altijd.
Die raak ik nooit meer kwijt.

Want liefde sterft nooit.
Tot ooit!

Ik ga op reis

Claudia Hass
www.sloompjeslak.nl
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